


Lily wil een tuin

at een mooie tuin had mevrouw Uil! Toen Lily Stinkdier
nog een klein stinkdiertje was, vond ze het heerlijk om
naar mevrouw Uils tuin te gaan. Er groeiden daar zo veel

prachtige groenten: komkommers, radijsjes, wortels,

paprika’s, bonen en sla.
Op een middag zei Lily tegen haar moeder: 'Tk wou dat wij
net zo'n groentetuin hadden als mevrouw Uil.’

'Ik ook’, zei haar moeder, ‘'maar in zo’'n tuin gaat een heleboel tijd
en energie zitten.’
‘Dat weet ik’,
zei Lily, ‘maar
ik beloof dat ik
al het werk zal

doen.’
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‘Dat is lief van
je’, zei haar moeder.
‘Maar je weet niet
half hoeveel werk het
is. Je moet de grond
omspitten, dan zaad jes

zaaien en daarna bijna

elke dag wieden en water
geven. Ik weet zeker dat ik uiteindelijk het grootste deel zelf zal
moeten doen en daar heb ik nu echt de
tijd niet voor.’

‘Maar ik wil heel erg graag een tuin’,
zeij Lily. Ze leek elk moment in tranen te
kunnen uitbarsten.

Haar moeder zag haar gezicht.
‘Misschien kunnen we over een tijdje
iets minder ingewikkelds bedenken ...
bijvoorbeeld ... een aardbeienveldje’, zei ze. '‘Een aardbeienveld je
is lang niet zo veel werk als een
groentetuin ... en ik hou erg van
aardbeien!’

Maar Lily wilde niet wachten tot
over een tijdje. Ze wilde nu een

groentetuin.




Midden in de nacht werd Lily wakker met een geweldig idee.

Ze ging naar haar bureautje en haalde een vel papier uit haar

tas. Ze pakte haar lievelingspen en schreef een brief aan haar

moedey.
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De volgende ochtend rende Lily naar beneden en gaf de

brief aan haar moeder.

‘Ach Lily’, zei haar moeder toen ze het had gelezen. ‘Je wilt
wel heel graag een tuin, heé?’ Ze zweeg even. Toen zei ze: ‘Als
Jje belooft dat jij het meeste werk doet en ik aardbeien krijg,
dan is dit wel een win-winplan. Wanneer begin je?’

‘Nu!’ zei Lily.
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Die middag harkten Lily en haar moeder de aarde aan
en stopten de zaadjes in de grond. Haar vader zette een

- vogelverschrikker neer. Daarna gingen haar vader en moeder

andere dingen doen en bleef Lily in de tuin werken.,
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De hele zomer lang was Lily aan het sproeien en het wieden,
en aan het wieden en het sproeien, zoals ze had beloofd.
Het was hard werken. Stink hielp haar - dat probeerde hij

tenminste, want meestal liep hij alleen maar in de weg. Hij

besproeide meer zichzelf dan de plantjes.




En Lily moest hem er steeds aan herinneren dat hij de
wortels niet mocht uittrekken om te kijken hoe ver ze al waren.
. Na een tijdje staken er kleine sprietjes uit de grond.

En na nog een paar weken zag Lily de groenten boven de

grond uitkomen - en de aardbeien.
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Toen het zover was, oogstten Lily en Stink een heleboel

groenten en aardbeien. Ze brachten alles naar binnen.
‘Jeetje!’ zei haar moeder. ‘Verse groenten en aardbeien!

Geweldig! Nu hoef ik geen groenten of aardbeien meer te

kopen. En het is veel gezonder om uit eigen tuin te eten! Wat

een feest!’
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Die avond aten Lily, Stink, haar vader en haar moeder groentesoep
met aardbeientaart toe.

‘Wat zijn dit een sappige aardbeien’, zei haar moeder. ‘Ze zijn
heerlijk én voedzaam. Ik ben zo trots op je, Lily! Je hebt de hele zomer
heel hard gewerkt en ik heb maar heel weinig gedaan, zoals je had
beloofd. En jij ook bedankt, Stink!’

'Ik ben blij dat je zo tevreden bent’, zei Lily.

‘Misschien ga ik wel een bloementuin aanleggen’, zei haar moeder.

‘Weet je dat wel zeker, mam?’ vroeg Lily. ‘Er gaat een heleboel tijd

en energie zitten in zo’n tuin. Je weet niet half hoeveel werk het is!’




